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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 19 november 2023      

 
Voorganger  : Ds K. de Lange uit Lelystad 

Lector   : Joke v.d. Weyden 

Organist  : Johan de Vries 

Collectedoel  : Rode Kruis 

Liederen  : Lied 287: 1, 2  Lied 281: 6, 8, 9  Lied 825: 5  Lied 825: 6  Lied 825: 7 

     Lied 825: 8  Lied 825: 9, 10  Lied 834: 1, 2, 3  Lied 686: 1, 3  

Lezingen  : Lezing: Johannes 9: 1 – 12  Lezing: Johannes 9: 13 – 23  

     Lezing: Johannes 9: 24 – 34  Lezing: Johannes 9: 35 – 41  

 

Bij de dienst 

 
“Het kan niet waar zijn” is het thema van de dienst op zondag 19 november 2023. We lezen uit Johannes 9 over 

een blindgeboren man die door de ontmoeting met Jezus kan zien. Een wonderlijk verhaal dat we, om het beter 

te kunnen begrijpen, helemaal lezen (afgewisseld met liederen) om beter te kunnen ontdekken hoe het van 

betekenis kan en mag zijn voor onszelf en de wereld waarin we leven.   Ds. Klaas de Lange 

 

 

Onze Jarigen 
 

De jarigen t/m 26 november.  Elkaar bezoeken kan. Een kaartje of mailtje sturen kan altijd of even bellen!! U 

weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of 

telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie THOMAS-kerkgids Allen Samen). 

 

Onze hartelijke felicitaties deze week zijn voor :  
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Collectedoel Diaconie 
 

   
      Rode Kruis                Rode Halve Maan      Rode Magen David Adom 

 

De diaconale collecte is voor het Rode Kruis. 

 

Help helpen 

Het aanhoudende geweld tussen Israël en Hamas heeft een nieuw dieptepunt bereikt. In het Al-Shifa-ziekenhuis 

wordt met de allerlaatste middelen nog geprobeerd hulp te verlenen. Ook de hulpverleners van het Rode Kruis 

staan al weken voor de onmogelijke keuze: blijven en patiënten achterlaten, of blijven met gevaar voor eigen 

leven. Toch blijven de hulpverleners standvastig. Ze blijven, om zo goed als dat in deze situatie gaat, voor hun 

patiënten te zorgen  

 

Het escalerende geweld in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever is uitgegroeid tot een humanitaire 

catastrofe. Vele duizenden levens van onschuldige burgers lopen gevaar. Het Rode Kruis roept op tot het 

vrijlaten van alle gegijzelden, een veilige toegang voor onze hulpverleners tot de gehele Gazastrook en een 

aanhoudende stroom van hulpgoederen. De strijdende partijen moeten zich houden aan het humanitair 

oorlogsrecht. 

 

Mensen in Israël en de bezette gebieden hebben dringend meer hulp nodig. Het Rode Kruis zal, zoals altijd, 

blijven helpen zonder partij te kiezen in conflictsituaties.   

Wij collecteren voor het Rode Kruis. Met name voor de ondersteuning van mensen in Gaza en Israël die 

slachtoffer zijn geworden van deze afschuwelijke oorlog. De hulpverleners van het Rode kruis doen onder zeer 

zware omstandigheden hun werk. Beelden liegen er niet om. Het aantal slachtoffers, waaronder veel kinderen, is 

niet te overzien. Het Rode Kruis is al jaren actief in het conflictgebied, zowel in Israël als in de bezette gebieden. 

Onder zeer gevaarlijke omstandigheden verlenen zij eerste hulp en vervoeren zij gewonde slachtoffers in 

ambulances naar ziekenhuizen en zorgen ze voor voldoende bloeddonaties.  

Wij kunnen onze steun aan het Rode Kruis betuigen door een bijdrage te geven tijdens de collecte, of uw gift 

overmaken op het volgende rekeningnummer: NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas. 

Wilt u meer weten over de activiteiten van het Rode Kruis kijk dan op hun website Rodekruis.nl 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

LIEF EN LEED 

 

. 

Op zondag 12 november waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van PG 

THOMAS bestemd voor  
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De boekentip (1) 

 

Apeirogon 

 

‘Het houdt pas op als we gaan praten.’ 

 

Een paar jaar geleden heb ik in Rondom THOMAS al uw aandacht voor dit boek gevraagd. Maar ik kan het niet 

laten dat nog een keer te doen. Ik vind het zo’n indrukwekkend boek. 

 

Apeirogon (‘een vorm met een telbaar oneindig aantal zijden’) is geschreven door Colum McCann. Hij laat in het 

boek zien dat het conflict tussen Israël en Palestina van oneindig veel zijden is te bekijken. En niet terug te 

brengen is tot een overzichtelijke politieke of religieuze tegenstelling.  

 

Apeirogon is een roman waarin het verhaal wordt afgewisseld met flarden geschiedenis, geluiden, citaten en 

herinneringen. 

 

‘Vertellingen als overlevingsstrategie, daar gaat Apeirogon over; 1001 genummerde verhalen, sommige bestaan 

uit één regel, andere vertellingen waaieren associatief uit over de hele wereld maar keren altijd weer op 

ingenieuze wijze terug in het Midden-Oosten. … Voor zover er hoofdpersonages zijn heten die Bassam Aramin 

en Rami Elhanan. Aramin is een 48-jarige Palestijnse ambtenaar wiens tienjarige dochter Abir in 2007 dodelijk in 

haar achterhoofd werd getroffen door een rubberkogel uit het geweer van een Israëlische soldaat. Elhanan is 

een 67-jarige Israëlische grafisch ontwerper die in 1997 zijn veertienjarige dochter verloor bij een 

zelfmoordaanslag in Jeruzalem.’ 

 

'Gaandeweg merk je hoe alle ogenschijnlijk losse gebeurtenissen en overwegingen samenvloeien tot een blues 

vol troost. Geen sprookje, maar een manifest van hoop in nachtzwarte tijden.' 

 

Ik herlees het boek nu en merk hoe het mij opnieuw raakt. Bijvoorbeeld bij hoofdstuk 64 en 65. 

 

‘… Rami weet niet goed of het de inspanning van het rennen, de gele kentekenplaat, of de ontdekking van de 

bumpersticker - לדבר שנתחיל עד יפסיק  לא זה  - links voor op de motor was wat de jongen zo abrupt deed 

stoppen. 

 

65 

לדבר שנתחיל עד יפסיק לא זה     

Het houdt pas op als we gaan praten.’ 

(De Hebreeuwse tekst is niet helemaal hetzelfde als in het boek. Dat kreeg ik niet goed.) 

 

Ik kan nog veel mooie citaten uit het boek kiezen, maar doe er nog één die ik de vorige keer ook heb gebruikt:  

 

'Rumi, de dichter, de soefi, heeft iets gezegd wat ik nooit zal vergeten: Voorbij gelijk en ongelijk ligt een veld - 

daar zal ik je ontmoeten. We hadden gelijk en we hadden ongelijk en we ontmoetten elkaar in een veld. We 

realiseerden ons dat we elkaar wilden doden om hetzelfde te bereiken: vrede en veiligheid.  
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Stel u voor, wat een ironie, het is krankzinnig. ... Maar uiteindelijk gingen we er allemaal aan, waren we bezig 

elkaar keer op keer af te maken. In plaats daarvan moesten we elkaar leren kennen. Daar draait het om, daar 

komt het allemaal op neer. Het zal voor iedereen veilig worden, wanneer we voor iedereen gerechtigheid 

hebben.' 

 

Carin Zwagerman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This piece depicts a Palestinian girl’s dream in flying to freedom over the Separation Wall using her balloons. In 

Balloon Debate, Banksy is using this child’s innocence against the brutality of this wall. 

 

AGENDA: 

 
26 november  Laatste zondag kerkelijk jaar, herdenking gestorvenen  10.00 uur (kerk) 

 

3 december   1e Adventszondag  

 

5 december  Vergadering diaconie       10.00 uur 

 

21 januari  Concert Rondom het Orgel, kerk Oostwoud   15.00 uur 

   n.b. Vorige week stond per abuis een verkeerde 

aanvangstijd vermeld. 

 

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. 

Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even 

een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl  

 

 

 

 

mailto:ina-bak@hetnet.nl
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De boekentip (2) 

 
Boekrecensie : Mijnheer, dat weiger ik: een politieagent in verzet. 

Auteur  : Peter Sierksma 

 

Het is 16 november 1942. Pieter Kapinga(1898-1982), hoofdagent in Kampen wordt bij zijn 

Korpschef geroepen voor een opdracht die zo onopvallend mogelijk moet worden uitgevoerd. 

Het gaat om de deportatie van zijn Joodse stadsgenoten naar Westerbork. Kapinga weigert, 

wordt geschorst en in het voorjaar van 1943 van zijn bed gelicht. Na verhoord te zijn in  

Arnhem, komt hij terecht in Kamp Vught. Een jaar later wordt hij op transport gezet naar Dachau. 

Hij overleeft Dachau en schrijft zijn memoires voor de plaatselijke krant, maar afgezien daarvan 

spreekt hij er nooit over. Dit tot verdriet van zijn kleinzoon, de historicus en oud Trouw – 

journalist Peter Sierksma. Nu 80 jaar later, probeert Sierksma alsnog de religieuze en politieke achter- 

gronden van zijn grootvaders weigering te achterhalen. 

Op meeslepende wijze vertelt Peter Sierksma het verhaal van zijn grootvader, die als politie 

man weigerde om Joodse medeburgers te arresteren. Hij laat de lezer kennismaken met de 

morele dilemma’s waar ambtenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog voorstonden. 

Het geloof speelt bij de keuzes van Pieter Kapinga een belangrijke rol. U kunt het boek lenen 

Bij ondergetekende: 0229-211677. 

 

Foeke Engbrenghof 

 

 

Ingezonden gedicht 
 

 

Vecht voor hen! 
 

Nu kan ik het wel en wil ik het ook, zingen over Jou, 

hoe geweldig Jij bent en wat Jij voor mij hebt gedaan! 

 

Nu kan ik het wel voor mijzelf, maar als ik om mij heen 

kijk door de ogen van de verdrukten - kinderen nog - 

die niet kunnen vluchten... Zo ver weg zijn ze, ik kan ze 

niet bereiken, maar jij toch wel, Jij toch! Als je voor mij 

kunt vechten, dan toch zeker voor hen. 

 

Laat wie beslissen de bommen te gooien, de wapens 

te legen op hun volksgenoten, laat hen toch weten dat 

het gedaan is met hun geweld en ge-oorlog! Uit moet 

het zijn, uit voor nu en altijd! Zoals mensen snakken 

naar leven, snakt mijn ziel naar vrede voor hen. 

 

Ik zal zingen van Jouw daden en noemen dat Jij 

betrouwbaar bent. Maar Jij bent toch van ons niet 

afhankelijk, niet van mijn vertrouwen? Oordeel dan zelf 

en stop dit geweld! 

 

 
Mineke Brouwer 
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Thomasnieuws 

 
Ken jij iemand die het thomasnieuws niet (meer) ontvangt?  
Stuur een berichtje naar thomasnieuws@gmail.com met het juiste 

email adres en ik zorg dat het in orde komt.  

 

Dank jullie wel en groet, Hans. 

 

 

 

Informatie volgende dienst op 26 november: 
 

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter uit Andijk 

Lector   : Marian van Klaveren 

Organist  : Johan Gootjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de website PG Thomas: 

scan de QR – code! 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183  
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 

mailto:thomasnieuws@gmail.com

